Samenwerken, niet schreeuwen

Een politieke partij in Helmond plaatste op
Facebook een sympathieke foto met
aankomend premier Rob Jetten. lemand
reageerde grof, metin één zin verwijzingen
naar een seksspeeltje, verontreiniging door
een lichaamssap en een gepantserde soldaat
uit de middeleeuwen die iets van doen zou
hebben met de uitgang van de endeldarm. Ik
houd het op deze plek netjes. Walgelijk, de
beledigingen. Verwijder ze gewoon. Ze zijn
kwetsend en rechtvaardigen wat mij betreft
zelfs aangifte en een passende sanctie.

Dat gezegd hebbende: laten wij (aspirant-
)politici het goede voorbeeld geven en ons
gedragen. lk zei het eerder deze campagne:
van mij hoeft niemand een gestrekt been te
verwachten. Deze stad groeit als we
samenwerken, verbinden, bruggen bouwen.
Binnen de politiek en daarbuiten. Na
meerdere aanvaringen is de sfeerin de
gemeenteraad de afgelopen tijd merkbaar
verbeterd; laten we die lijn vasthouden. Juist
in campagnetijd.

Onlangs deelde ik een video over een wens
van een wijkbewoner uit Brouwhuis. Waarom
verdwijnen in Helmond alle wijkborden? Hij
heeft gelijk: er stonden vroeger op alle
toegangswegen borden met daarop
Brouwhuis, en die is er nu nog maar één. Ook
in andere wijken zijn ze weg; ik zie ze nog wel
op archiefbeelden van Google Streetview.
Laten we in Helmond oog hebben voor de
identiteit van onze wijken, zei ik tegen de
camera. Die borden zorgen voor herkenning,
trots, verbondenheid, een fijne thuiskomst na
eenreis.

Geen groot thema, dat erken ik direct en zei ik
ook in de video. De afgelopen weken heb ik
het ook al gehad over veiligheid, verkeer,

leefbaarheid, participatie, het welzijn van

jongeren en andere dingen die er écht toe
doen. Maar juist die kleine verbeteringen

zorgen er ook voor dat Helmond groeit. Ik
benoem ze graag.

Er werd vervolgens onnodig fel gesteld dat ik
de wijk niet serieus zou nemen. Ik zou geen
oog hebben voor belangrijke dossiers, zoals
het mogelijke einde van het Tienerhuis. De
persoon kende mij niet; ze wist niet waar we
de laatste jaren allemaal wel niet bij
betrokken waren voor onze wijk. Misplaatst.
Het verwijt raakte mij. Zeker omdat ik dit
weekend nog sprak met een vrijwilliger die
zichtbaar geémotioneerd was over die situatie
bij het Tienerhuis. Wij willen dat die plek blijft
bestaan.

Het is campagnetijd, maar sla niet door. Op
alle kandidatenlijsten van de naderende
verkiezingen staan personen die ik hoog heb
zitten. Meningen lopen uiteen, laten we
diversiteit koesteren. We moeten het echt met
elkaar doen. Helmond groeit niet van
schreeuwen en moddergooien, maar van
samenwerken en fatsoen. En hopelijk straalt
die positieve grondhouding dan ook een
beetje af op die anonieme figuren op het web.



