Wie onze stad draagt,

verdient ruimte

Ondernemende mensen zijn de motor van
Helmond. Zij zorgen voor banen, levendige
winkelstraten, bloeiende verenigingen en
bruisende evenementen. Zij zijn de helden
van onze maatschappij. Ze geven Kleur,
zorgen voor leefbaarheid en hebben oog
voor de ander. Ik ken Helmonders die
honderden uren steken in de Boeremert,
Scouting Brouwhuis én de Brouwhazen,
naast hun huishouden en baan. En dan
ook nog even staan op te ruimen na de
carnavalsavond bij Bruheze. Dat soort
vrijwilligers zijn de pijlers, het fundament
waar onze samenleving op draait.

En dan de ondernemers. Op de Oude

Aa hebben we de meest sympathieke
boekverkoper van Nederland. Op de
Mierloseweg gun ik Theo en Nelleke van
café De Kim het eeuwige leven. Verstopt
in een loods op de Rooseindsestraat zit
een wijnimporteur die samen met zijn
vrouw van ieder bezoek een feest maakt.
Italiaanse Helmonders, lieve mensen. In
december maakt de eigenaresse (77!) van
het kerstbomenbos bij Scheepstal van haar
grond de meest sfeervolle plek in Brabant.
En wat een torenhoog respect heb ik voor
mensen als Geert Blenckers, die honderd
uur in een dag heeft met al zijn events en
horeca.

Al deze mensen moeten we koesteren.

Ik spreek veel met ze en de laatste tijd
vroeg ik ze ook nadrukkelijk naar wat
anders of beter zou moeten in onze

stad. De veiligheid baart zorgen. In het
winkelcentrum in Brouwhuis zei een aardige
ondernemer dat hij waakzamer is dan
vroeger. Jammer dat dit er tegenwoordig

bij hoort. Hij roemt de handhaver die hier
dagelijks zichtbaar aanwezig is. Fijn.

Maar de grootste ergernis van die
hardwerkende Helmonders? De

demotiverende, onnodige regelzucht. Ze
halen het enthousiasme uit ondernemen,
ze zorgen ervoor dat vrijwilligers afhaken,
ze vertragen, ze bemoeilijken. Drie keer
dezelfde info aanleveren bij verschillende
loketten. Vastlopende procedures, trajecten
die maanden duren, een opstapeling

van eisen waardoor evenementen in het
gedrang komen. De mensen van de Halve
van Helmond, de Kasteeltuinconcerten en
het Sinterklaascircus konden er in 2025
over meepraten. Maar de moed zakte me
ook in de schoenen toen ik hoorde waar de
eigenaar van drie horecapanden allemaal
tegenaan loopt.

Dit gaat niet om links of rechts, maar om
ruimte voor ondernemende mensen die
onze stad dragen. De Helmondse VVD

kiest voor een gemeente die lef toont:
minder regels, snelle procedures en ruimte
om te ondernemen en te vernieuwen.
Daadkracht, beter luisteren, samenwerken.
Kijken naar wat weél kan. Weg met onnodige
vergunningen en opmerkelijke restricties.
Dat levert een fijne stad op.

Dankzij de inzet van zoveel goede mensen
bruist onze stad. En die ruimte gaan wij
verdedigen.




