Van zolderkamer
naar raadszaal

Woensdag is het zover, de
gemeenteraadsverkiezingen.

Na maanden campagne voeren,
gesprekken op straat en het delen
van plannen, ligt de keuze nu bij u.
Op deze plek heb ik gedeeld wat ik
belangrijk vind. Een veilige stad, een
bereikbare stad. Een gemeente die
luistert, met minder regels en meer
ruimte voor mensen die iets willen. Ik
heb genoten van de campagne en
hoop straks in de gemeenteraad bij te
dragen aan een koers die werkt
voor Helmond.

Ik groeide op in Helmond Noord.
Daarna was ik een paar jaar weg. In
augustus 2001 kwam ik als 18-jarige
terecht op een kleine zolderkamer

op de Tolpost, waar de Heistraat en
de Bakelsedijk elkaar ontmoeten. |k
kwam uit een vervelende thuissituatie,
had geen cent, kende niemand, moest
opbouwen vanaf nul. Door mijn studie
en mijn bijpaan bij Pathé Helmond
vond ik mijn draai en werd Helmond
definitief mijn thuis. Ik heb sindsdien
in zo'n beetje iedere wijk gewoond en
weet zeker: hier ga ik nooit meer weg.

Ik zie me nog fietsen in die eerste
weken, de stad verkennen op mijn
oude omafiets. Lopen door de
Heistraat naar de oude bieb, waar
gratis internet was. Je kniptin je
vingers en je bent 25 jaar ouder.
De binnenstad is enorm veranderd,
het web zit in ieders broekzak en
ik ben niet meer die jonge gast
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met de wereld aan zijn voeten. |k
vind het bijzonder dat ik mag gaan
voor een plek in de gemeenteraad,
met mensen met een hart voor de
stad. Zes jaar lang keek ik vanuit
een zolderraam met een verrot
kozijn naar de binnenstad. Nu

stel ik me kandidaat om diezelfde
stad te vertegenwoordigen in de
gemeenteraad. |k hoop dat het lukt.

Juist die achtergrond maakt dat ik

me thuis voel bij de VVD. Voor mij
betekent dat niet afwachten tot
iemand anders het oplost, maar zelf
verantwoordelijkheid nemen, voor

je eigen leven én voor je omgeving.
Vrijheid om je eigen keuzes te maken,
maar ook de plicht om bij te dragen.
Doorzetten, in ups en downs. Niet
zeuren, maar doen. Dat is hoe ik mijn
leven heb opgebouwd, en zo wil ik me
inzetten voor Helmond:

doen wat werkt.

Woensdag is het aan u.

Op 18 maart beslissen we samen

hoe Helmond er over 25 jaar uitziet,
wanneer weer nieuwe generaties de
stad leren kennen. Laten we gaan
voor een stad waar iedereen kansen
plijft krijgen. Wat uw keuze ook is: laat
uw stem horen.



